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Heiligverklaring van Don Bosco op Pasen, 1 april 1934 
 
In 2014 is het precies 80 jaar geleden dat Don Bosco heilig verklaard werd, op 1 april 1934. Dit 
gebeurde op Pasen, wat zeer ongebruikelijk is, maar het was de wens van paus Pius XI die in 1883 
als jonge priester Don Bosco persoonlijk ontmoet had en toen zeer onder de indruk was. Aan het 
moment van de heiligverklaring gingen vele jaren van studie en onderzoek vooraf: het proces 
werd opgestart op 3 juni 1890, amper twee en een half jaar na de dood van Don Bosco. Omdat de 
Kerk het risico niet kan lopen iemand heilig te verklaren die dit niet waardig is, wordt het leven 
van een kandidaat-heilige gereconstrueerd en grondig onderzocht. Uiteindelijk leidde dit tot de 
zaligverklaring van Don Bosco op 2 juni 1929 en de heiligverklaring in 1934. 
 
Voor de samenstelling van de eucharistie die vanaf dan jaarlijks op 31 januari, de sterfdatum van 
de ‘heilige’ Johannes Bosco zou gevierd worden, werd een groep salesianen samengeroepen, zo 
leren we uit een boek van Bruno Martelossi. Men was het snel eens over de evangelielezing: het 
zou de passage worden uit Matteüs waar Jezus de kinderen tot voorbeeld stelde (Mt 18,1-6.10). 
Als eerste lezing koos men voor een eveneens heel toepasselijke tekst uit het 34ste hoofdstuk van 
de profeet Ezechiël over de zorg van de herder voor zijn schapen. De keuze van de tweede lezing 
bracht een boeiende gedachtewisseling op gang tussen Don Vismara en Don Caviglia. Op het 
voorstel van Don Vismara om de hymne aan de liefde van St.-Paulus te kiezen (1 Kor 13) gaf Don 
Caviglia de bedenking dat deze tekst van toepassing was voor zowat iedere heilige. Uiteindelijk 
werd gekozen voor de passage die Don Caviglia voorstelde uit de brief van St.-Paulus aan de 
christenen van Filippi (Fil 4,4-9). Het zijn woorden van Paulus, maar je zou ze ook kunnen lezen en 
blijven herlezen als een persoonlijke boodschap van Don Bosco voor ieder van ons! 
 

Verheug u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheug u! 
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees onbezorgd! 
Laat uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. 
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, 
zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 
Tenslotte, broeders en zusters, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, 
wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. 
En breng in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. 
Dan zal de God van vrede met u zijn. 

 
In de geschriften van Don Bosco zelf vinden we nagenoeg geen verwijzingen naar de eerste en de 
tweede lezing die op zijn feestdag voorgelezen worden. Daarentegen verwees hij ontelbare keren 
naar de passage uit het evangelie volgens Matteüs. Vooral vers 5, waar Jezus zegt: ‘Wie in Mijn 
naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op’, was hem dierbaar. We vinden het ondermeer in zijn 
Storia Sacra en in zijn gebedenboek Il Giovane provveduto, maar het stond ook op de voorpagina 
van het allereerste nummer van het tijdschrift Bollettino salesiano dat verscheen vanaf 1877. 
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